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EXTRA NIEUWSBRIEF OVER DE BESTUURSSAMENSTELLING 

 

Beste allemaal, 

Om met de deur in huis te vallen, ik heb besloten om aan het einde van 
dit seizoen te stoppen als voorzitter van Stichting De Werf. 

Inmiddels loop ik al weer heel wat jaartjes rond in Ontmoetingscentrum 

De Werf. Eerst als partner van Coby bij het zangkoor maar vanaf 

september 2010, op verzoek van An de Jong, als bridgedocent. Een klus 

die ik met heel veel plezier en met een spontane groep nieuwsgierige 

bridgers (er staan op dit moment zo’n 150 bridgers op de lijst van zo’n 

330 deelnemers) vervul. 

Toen het bestuur van De Werf begin 2015 bekend maakte om te willen 

stoppen met haar bestuurswerkzaamheden bij aanvang van het nieuwe 

seizoen, kwam Ad Verlinde met het idee om hier samen in te stappen. 

Aangezien ik al enige ervaring had met bestuurswerk, vond ik dat een 

leuk en uitdagend idee. Ondanks een financieel gezonde organisatie met 

vele goed functioneren activiteiten, lagen er uitdagingen genoeg. 
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We zijn inmiddels een totaal zelfstandige Stichting geworden die, met de 

hulp van heel veel vrijwilligers, beschikt over een prachtig, energie 

neutraal Ontmoetingscentrum met een stevige financiële basis voor de 

toekomst. Ik ben er trots op om dit karretje getrokken te hebben met dit 

als prachtig resultaat. Ik ben er van overtuigd dat we met elkaar iets 

unieks tot stand gebracht hebben. 

Maar er is mij ook iets niet gelukt. Dat is om de rommelige omgeving 

rondom het centrum te verbeteren en om de gebruikers van deze 

omgeving als goede buren met elkaar te laten optrekken. Voor de 

duidelijkheid het gaat dan om de grindbak en de poort tussen ons 

gebouw en de begraafplaats dat in eigendom is van Laurentius. Formeel 

hebben wij als bestuur van De Werf, net als de andere gebruikers, daar 

dan ook niets over te zeggen. We mogen er overheen lopen en parkeren 

maar dat is het dan ook.  

Toch dichten vele deelnemers van De Werf het bestuur meer macht toe 

dan we hebben als er weer eens irritaties zijn over het gebruik van dit 

terrein.  

Dit laatste veroorzaakt nogal wat roddel en achterklap binnen de 

organisatie waar wij de laatste tijd bijna dagelijks mee worden 

geconfronteerd. Ik kan het gebouw niet inlopen of iemand heeft wel weer 

een verhaal waarvan men dan ook nog eens verwacht dat ik daar wat 

aan ga doen. Ook horen we verwijten dat wij hier al die jaren niets 

aangedaan hebben.  

Ik kan jullie verzekeren dat zo’n laatste opmerking er wel in hakt.  

Gelukkig kan ik in deze bestuursperiode terugkijken op prima onderlinge 
verhoudingen in het bestuur, anders hadden we nooit kunnen bereiken 
wat nu is gerealiseerd. Maar ik merk ook dat we in het bestuur niet altijd 
op één lijn zitten hoe we het beste om kunnen gaan met deze situatie. 
Daarbij word ik in een positie gebracht waar ik onze buren steeds een 
beetje moet verdedigen. Een positie waar ik mij niet prettig bij voel. 
Gelukkig hebben we Marion bereid gevonden om als intermediair op te 
treden. Maar ook over haar positieve rol daarin, werden al snel negatieve 
opmerkingen gemaakt.  
Helaas moet ik daarbij ook nog eens constateren dat we van de eigenaar 
van de grond rondom ons gebouw (Laurentius) nu al jaren geen enkele 
medewerking krijgen bij het realiseren van mogelijke oplossingen. Terwijl 
juist daar praktische mogelijkheden voor verbetering liggen. 
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Ik heb dan ook besloten dat het zo genoeg is als voorzitter van Stichting 
De Werf en stop bij aanvang van het nieuwe seizoen in 
augustus/september van dit jaar.   
Na een periode van 8 jaar voorzitter te zijn van deze prachtige 
organisatie is het tijd voor een ander om het stokje over te nemen, er 
liggen nog een aantal prachtige toekomstgerichte uitdagingen op te 
pakken.  
 
Natuurlijk zal ik dit seizoen op een juiste wijze afronden en waar mogelijk 
en gewenst beschikbaar blijven voor een projectrol maar dan zonder 
bestuursverantwoordelijkheid.  
En het bridgen?????? Dat blijf ik natuurlijk doen. 

Groeten,  
Ton Verdoes  

       

Beste mensen, 

Naar aanleiding van het bericht van Ton, het volgende. 

Ik begrijp de beslissing van Ton volkomen. Hij heeft vele jaren alles voor 

de Werf gedaan wat binnen zijn bereik lag. Van de 'oude werf' een 

'nieuwe werf', van oude organisatiestructuur naar een nieuwe met alles 

wat daarbij hoort. Voor veel deelnemers een mooi aanbod 

gecreëerd. Gedacht aan het nu én nadenkend over wat verder nog 

anders of beter kan in de toekomst. 

En nee, hij heeft dat niet alleen gedaan maar was wel 'de motor'. 

Het is jammer en zuur om dan te zien wat er nu gebeurt.  

Zelf heb ik ook al even het gevoel niet meer op mijn plaats te zitten...het 

gaat te veel op 'werken' lijken met alles wat daarbij komt. (Tijdsbeslag, 

stress, onredelijkheid van deelnemers en gemeente) 

En dat terwijl ik, na 45 jaar fulltime werken, fijn met pensioen was. 

Ik heb dan ook besloten om, net zoals Ton, aan het einde van dit 

seizoen te stoppen. 

Maar hoop echt dat ik mijn taak goed kan overdragen aan 'een volgende 

secretaris'. 

Groet, 

Jacqueline Lansbergen 
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Beste mensen, 

Op afstand zie ik inderdaad e.e.a. gebeuren in De Werf waar je als 

bestuur niet vrolijk van wordt. Voorwaarde van vrijwilligerswerk blijft 

natuurlijk wel dat je het vooral leuk moet blijven vinden en het een 

bepaalde voldoening geeft. Tegenwerking mag maar dan wel in alle 

redelijkheid. Eerlijk gezegd ben ik niet optimistisch gestemd over het feit 

dat de onderlinge situatie aan het plein snel gaat veranderen, daarvoor 

“loop” ik al te lang mee.  

Ik begrijp de keuze van Ton dan ook volledig maar het zet mij wel aan 

het denken.  

Ik heb besloten om beschikbaar te blijven tot dat er een nieuwe 

penningmeester gevonden is, met een maximum van één jaar. 

Groetjes, 

Denise de Groot 

 

WAT ZIJN DE CONSEQUENTIES VAN BOVENSTAANDE 

BERICHTEN? 

De consequentie van dit alles is dat wij als bestuur van Stichting de Werf 

op zoek moeten naar enthousiaste mensen die de ontstane vacatures in 

het bestuur in willen gaan vullen. Hoe we dit precies aan gaan pakken 

daar zijn we nog niet uit, maar dat we jullie hulp daarbij heel hard nodig 

zullen hebben, dat staat wel vast. De Werf is van ons allemaal, we 

hebben er dan ook het volste vertrouwen in dat ook dit ons zal gaan 

lukken. Natuurlijk houden we iedereen over de verdere gang van zaken 

op de hoogte. Dus: Wordt vervolgd. 

Het bestuur. 

 

 

 

 
 
 


