
 

 

                           

RAPPORTAGE OVER DE ACTIVITEITEN 

 

                                                   

 

Wat ging er vooraf aan de feestweek? 



Wij zijn met vertegenwoordigers van de 3 deelnemende organisaties enkele keren bij 
elkaar gekomen om te bespreken wat we wel en niet (kunnen) opnemen in het 
programma. De eerste keer was op 12 maart 2025. We waren het snel eens: we gingen in 
het kader van de jubilea van onze organisaties; De Jacobuskerk en Muziekvereniging 
Radboud 135 jaar en Ontmoetingscentrum De Werf 40 jaar naast de eigen festiviteiten 
ook een gezamenlijk programma verzorgen. 

Nadat we hier nog een keer over van gedachten wisselden maakte we een presentatie 
met de onderdelen van het programma die we op 26 maart in een korte pitch 
presenteerden aan medewerkers van het programmabureau Schiedam 750. Dat was 
nog een grove opzet met een grove kostenberekening.   

De medewerkers van het programmabureau reageerden positief op de presentatie en ter 
plekke werd ons meegedeeld dat er 3 X € 750,-- zou worden toegekend vanuit het budget 
“Schiedam 750 jaar”. Met die wetenschap gingen we aan de slag om de gepresenteerde 
grove opzet verder uit te werken. Hierbij stond het programma van de feestweek vast 
naast de activiteiten die de afzonderlijke organisaties in het kader van hun jubileum 
gingen organiseren.  Ontmoeten en verbinden stond centraal tijdens de feestweek dat 
zich vooral in en rondom de onderkomens van de 3 organisaties afspeelde. 

                                  

Het programma werd na de pitch aangevuld met wat nieuwe activiteiten die niet waren 
meegenomen in de grove kostenberekening. Grootste kostenpost was de tocht met de 
trekschuit op de Schie die werd aangeboden aan 18 stille krachten van de 3 organisaties 
die veelal hun werk op de achtergrond vervulden/vervullen en voor de organisaties van 
groot belang zijn (geweest).  Gelukkig was een anonieme donateur bereid om de kosten 
van de tocht met de trekschuit te betalen. Daarom drukken ze niet op het budget dat 
door de gemeente is toegekend. Een activiteit die er ook bijkwam was rijden met de 
huifkar tijdens de Kethel Fair. Ook een forse kostenpost die ervoor zorgt dat er meer werd 
uitgegeven dan de toegekende subsidie in het kader van Schiedam 750 jaar.  

We hebben de stille hoop dat de subsidie hiervoor wat naar boven wordt bijgesteld 
anders zal de overschrijding van het budget worden opgebracht door de 3 deelnemende 
organisaties. 

Op de hiernavolgende pagina’s worden de afzonderlijke activiteiten kort beschreven en 
staan ook wat foto’s genomen in de feestweek. Voor alle programmaonderdelen zijn 
persberichten gemaakt die naar de redacties van de lokale media zijn gestuurd. 

Deze rapportage wordt afgesloten met een financiële verantwoording. 



De feestweek is geslaagd dankzij: 

- de subsidie in het kader van Schiedam 750 jaar 
- een gift van een anonieme donateur 
- de inzet van de vrijwilligers van de betrokken organisaties  

en  
- natuurlijk de deelnemers aan de activiteiten die hun waardering uitspraken over 

de georganiseerde activiteiten.  

                                           

                                                      

 

SCHIEDAM VIERDE HAAR 750 JARIG BESTAAN EN WIJ 

                      ONZE AFZONDERLIJKE JUBILEA 

 

 

 

 

 

 

 

  



VERSLAGEN – ACTIVITEITEN 
 

6 september – De Puzzeltocht (foto Hans Rombouts) 

Een helaas kleine groep geinteresseerden nam deel aan de speciaal voor deze dag 
gemaakte puzzeltocht.  Aan het weer lag het niet want het zonnetje scheen en de liucht 
was blauw. Voordat de deelnemers van start gingen kregen ze uitleg van de maker van de 
puzzeltocht, Ruud van der Pol, over de ins and outs van de app die zij moesten 
installeren op hun telefoon. 

   

                            
   

 

De wandeling waarbij onderweg een aantal vragen beantwoord moest worden voordat 
men verder kon duurde ongeveer 40 minuten waarbij onderweg via de app interessante 
informatie werd verstrekt over o.a. de Poldervaart en het Windas. Degene die als eerste 
de wandeling succesvol afsloot ontving tijdens de afsluiting in De Werf een prijsje, maar 
ook de andere deelnemers kregen een attentie. 

 

 

 

 

 



7 september - Viering 135 jaar Jacobuskerk (foto’s Hans 
Rombouts en Jaap van Broekhoven) 

Meer dan 500 actieve parochianen waren uitgenodigd om het 135-jarig bestaan van de 
Jacobuskerk te vieren. Na de plechtige kerkviering, met als voorganger de bisschop van 
Rotterdam, was er aansluitend een gezellig samenzijn waaraan ruim 130 mensen 
deelnamen.  

                              

Ruim 60 mensen genoten daarna van een uitgebreide lunch met heerlijke gerechten, 
bereid door de dames van de cateringgroep. Ook de bisschop was hierbij aanwezig. Na 
afloop kreeg hij een kleine attentie, te weten een potje Jacobushoning van eigen 
gehouden bijen uit de kerktuin. Het prachtige nazomerweer droeg bij aan deze 
jubileumviering. 

 

                                           

Een ander onderdeel van de feestweek waaraan de Jacobuskerk een bijdrage leverde 
was de openstelling van de Jacobuskerk tijdens de Open Monumentendagen. De meer 
dan 3000 bezoekers aan de Kethel fair profiteerden hiervan en kregen de gelegenheid 
om een diapresentatie te zien over de historie van deze prachtige neo-romaanse kerk, 
een nationaal monument. 

  



8 september - Workshop KnipArt (foto’s Annelies de Leede) 

Er zijn 2 gratis kennismakingsworkshops gehouden (’s morgens en ’s middags) waar 18   
mensen aan deelnamen.         
 

                   

De deelnemers gingen met deze betrekkelijk nieuwe kunstvorm aan de slag en maakte 
mooie werkstukken. De reacties waren zeer positief zodat besloten is om ook deze 
activiteit op te nemen in het activiteitenaanbod van De Werf in het najaar. 
 
 

                   
 

  



8 september – Uw Stamboom laten maken (foto Annelies de 
Leede) 

11 mensen brachten op 8 september een bezoek aan De Werf. Zij waren nieuwsgierig 
wie hun voorouders waren en wilden graag hun stamboom laten maken. Aan de hand 
van de verstrekte gegevens van hun ouders en soms ook van hun grootouders (voor 
zover bekend) werd afgesproken dat zij bonnen enkele weken hun stambomen zouden 
worden gemaakt.  

Inmiddels zijn 6 stambomen, uitgeprint op A3-fotopapier, door de deelnemers 
opgehaald. Voor zover mogelijk kan men ook zien wat het beroep was van hun 
voorouders. Zo was er een Franse soldaat in het leger van Napoleon, maar ook een 
lijfbediende en Konstabel majoor bij de marine. Voor half oktober zijn alle uitgewerkte 
stambomen verstrekt. 

                                          

9 September - Workshop Stoelyoga (foto: Hans Rombouts) 

De 10 deelnemers aan de gratis workshop stoelyoga van 10.00 uur tot 11.30 uur waren 
zo enthousiast over de activiteit dat besloten is om de activiteit in het najaar op te 
nemen in het activiteitenaanbod van De Werf.  

 

 

 

  



9 september - Workshop Tai Chi (foto Hans Rombouts) 

17 personen namen deel aan de workshop Tai Chi van 19.00 uur tot 20.30 uur. Ook over 
deze activiteit waren de deelnemers enthousiast zodat hij in het najaar wordt 
opgenomen in het actviteitenaanbod van De Werf.  

 

 

 
10 september – Muziekbingo (foto’s: Annelies de Leede) 
 
Van10.00 tot 12.00 uur namen 13 mensen deel aan speciaal voor de feestweek 
georganiseerde Muziekbingo. De liedjes, die werden afgespeeld, kenden alle 
deelnemers. Er werd dan ook door iedereen vrolijk meegezongen. De ochtend werd door 
iedereen als “heerlijk gezellig” omschreven en is zeker voor herhaling vatbaar.  
 

                                    
 



11 september - Tocht met de trekschuit 
(foto’s: Hans Rombouts) 
De feestweek was een goede gelegenheid om18 stille 
krachten van de Jacobuskerk, Muziekvereniging Radboud en 
Ontmoetingscentrum De Werf die zich jaren hebben ingezet 
en nog doen even uit de schaduw te halen en een blijk van 
waardering te geven voor hun inzet. Dit gebeurde met een 
tocht, mogelijk gemaakt door een anonieme donateur, met 
de trekschuit de Goude Leeuwin op de Schie. Een stevige 
regenbui onderweg heeft de pret niet gedrukt want gelukkig is 
de Goude Leeuwin voorzien van een overkapping.  

  

     

 

Aansluitend volgde nog een goed voorziene maaltijd in De Werf. De deelnemers 
gaven aan dat zij dit blijk van waardering zeer op prijs hadden gesteld.  

 



11 september – Lezing over ‘Buitenplaatsen aan de Schie’ (foto 
Hans Rombouts) 

Na een geslaagde tocht met de trekschuit de Gouden Leeuwin op de Schie was er vanaf 
19.30 uur een door 31 mensen bezochte lezing over “Buitenplaatsen langs de Schie” 
van Robert J. Ligthelm in Ontmoetingscentrum De Werf. Er werden plattegronden 
getoond, waarop te zien was hoe de oorspronkelijke Delftse Schie een aftakking kreeg 
naar Schiedam en Rotterdam. Langs de route lagen diverse buitenplaatsen, waarvan de 
meeste tekeningen zijn gemaakt, die nu in diverse musea zijn opgeslagen. De 
buitenplaatsen werden veelal bewoond door mensen, van wie de naam bij velen bekend 
voorkomen: Rochussen; Nolet; Va der Schalk, Burgerhoudt enz. 

 

 

  



12 september - Theatervoorstelling “Verbonden door de stad” 
(“de geur van eenzaamheid”) (foto’s: Hans Verlinde) 

De voorstelling werd georganiseerd door de Stichting DOCK, samen met Stichting TIJDA 
Kunst en Cultuur en thuiszorgorganisatie PIYA. Mazlum, weduwnaar en voormalig 
Turkse gastarbeider wacht in de voorstelling tevergeefs  op zijn kinderen om samen het 
Offerfeest te vieren. Sevgi, medewerkster thuiszorg (zelf derde generatie), komt bij hem 
langs en tijdens het wachten vertellen zij elkaar over belangrijke situaties en 
ervaringen in hun leven..  

               

Na de voorstellingen gingen de aanwezige  (helaas maar) 11toeschouwers met de 
acteurs en toeschouwers in gesprek over wat de voorstelling bij hen opriep. Het was een 
mooie voorstelling met veel herkenning die meer publiek had verdiend. 

 
FOTO-TEKEN-SCHILDER- OF VERHALENWEDSTRIJD (foto’s: 
Hans Rombouts) 
 
Vol enthousiasme gingen we met de voorbereiding van deze activiteit aan de slag. Naast 
publicaties in de lokale media werd in de wijken die De Werf omringen huis aan huis een 
flyer verspreid (zie bijlage). Enkele basisscholen in Schiedam Noord werd gevraagd om 
deze flyer  in de week voor de zomervakantie digitaal te verspreiden onder de ouders van 
de leerlingen op de scholen. Ook benaderden we enkele Schiedammers om deel uit te 
maken van de jury die de inzendingen moesten beoordelen. 

De reactie op deze activiteit was gering (slechts 6 inzendingen) zodat we ons voornemen 
om de inzendingen en de winnaar te presenteren tijdens de Kethel Fair en in een etalage 
in de Dorpsstraat en wellicht in een “boekvorm” moesten laten varen. 



Hieronder (links) de inzending die we de beste vonden en een inzending (rechts) van een 
kind van 2 jaar.  

 

Eigenlijk was dit onze grootste teleurstelling in de feestweek, want we hadden hiervan 
hoge verwachtingen.  

                                                        

 

13 september - De Jacobuswandeling (foto’s Hans Rombouts) 

Aan het eind van de eerste dag van de Kethel Fair begon om 18.00 uur  de 
Jacobuswandeling bij de Dorpskerk aan het Noordeinde naar de Jacobus de Meerdere 
kerk aan de Kerkweg. Doel van de wandeling was om door voormalig dominee Dolf 
Tielkemeijer, uit lindenhout gemaakte Jacobusbeeldjes, uit te wisselen.  
Aan de wandeling namen ruim 20 mensen van beide kerken deel met muzikale 
begeleiding door Cees de Vette van de muziekvereniging Radboud op zijn trombone. 

De beeldjes, qua uitstraling praktisch gelijk, representeren de heilige Jacobus, patroon 
van pelgrims. Bij de uitwisseling noemde Dolf Tielkemeijer de geschenken gekscherend 
een eeneiige tweeling en een teken van vriendschap en verbondenheid tussen beide 
kerken.  

Om 18.30 uur kwam het gezelschap aan bij de Jacobus de Meerdere kerk. Daar 
overhandigde Dolf Tielkemeijer, na een korte toespraak,  een beeldje aan Riek Wouters 
(lid van de pastoraatsgroep van de Jacobuskerk).                               



 

                                                       

 18.45 Uur vertrok het gezelschap weer naar de Dorpskerk waar het andere 
Jacobusbeeldje werd overhandigd aan Karin de Vries, voorzitter van de Kerkenraad van 
de Protestantse Gemeente Kethel. Na een kopje koffie ging een ieder om circa half 8 
weer huiswaarts. 

 

13 en 14 september – De Kethel Fair (foto’s Hans Rombouts) 

De Kethel Fair met tal van activiteiten trok, ondanks het wisselvallige weer, verspreid 
over de 2 dagen meer dan 3000 bezoekers. Zij lieten zich niet ontmoedigen door een bui 
regen. Veel van de standhouders waren voorbereid op de regen en hadden maatregelen 
genomen om de spulletjes die ze te koop aanboden te behoeden voor de nattigheid. Er 
waren marktkramen met lifestyle en biologische producten, kunst, wijn, oude boeken, 
etc. Ook de Midden-Delfland was aanwezig met een informatiekraam. Het was gezellig 
druk in de tuin van de Jacobuskerk en er kon ook een ritje met een huifkar worden 
gemaakt. Muziekvereniging Radboud, organisator van de Kethel Fair, verzorgde een 
optreden in de Jacobuskerk. Het was dit weekend ook Nationale Open Monumentendag 
en de Jacobuskerk, een rijksmonument was geopend voor bezoek en om een om een 
diapresentatie te zien over de historie van deze prachtige neo-romaanse kerk.     

                                   

                                                        


